
De Woudkapel 
zondag 1 december 2024 

 
ADVENT?! 

Vrijzinnige viering bij de Eerste Advent 

 
                  The Nativity (Gari Melchers, 1891) 

 

 

 

voorganger:  Froukje Pitstra 
organist/pianist:  Karel Goossens 
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- welkomstwoord en mededelingen 

- ansteken van de kaars 

- openingslied 600 1,2 en 5 Licht ontloken aan het donker (staand) 

 
t: Sytze de Vries - m: Willem Vogel  

 
Licht, geschapen, uitgesproken licht,  
dat straalt van Gods gelaat  
licht uit licht,  uit God geboren,  
groet ons als de dageraad.  
 
Licht, straal hier in onze ogen licht,  
breek uit in duizendvoud, licht,  
kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand.  

 

- openingswoorden voorganger  

- aansteken van de Eerste Adventskaars 
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- lied NLB 598: Als alles duister is (3x) 

 
T: onbekend m: Jacques Berthier 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

 

- gebed 

- gedicht 

- kort intermezzo organist 
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- eerste lezing: Jesaja 11 – 1, 2 en 5 (Naardense vertaling) 

- lied NLB 473: Er is een roos ontloken, v 1 en 3 

 
t: Jan Wit - m: Michael Praetorius  

 
Die bloem van Gods behagen,  
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in ’t midden van de dood.  
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- tweede lezing: Uit het dagboek van Etty Hillesum 

-  lied NLB 538: 2-4 Een mens te zijn op aarde,  

 
t: Willem Barnard m: Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 

 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
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Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
- overweging 

- Intermezzo organist: J.S. Bach Actus Tragicus" 

-  gebed en gedicht 

- slotlied: Stil is de nacht. Schitterend zacht (staand) 
Op melodie lied 483: Stille nacht, heilige nacht, t: Cees Rutgers.  

 
Stil is de nacht. Schitterend zacht 
Straalt van ver sterrenpracht 
Mensen komen, mensen gaan 
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan  
Ademt eeuwige kracht 
Wonderlijk stil is de nacht 
 
Stil is de nacht. Iedereen wacht 
Op het licht, op de kracht  
Die verdrijft de duisternis 
En die groeien doet al wat er is 
Die verzoent en verzacht 
Wonderlijk stil is de nacht 
 
Kijk om je heen. Mensen bijeen  
zingen zacht: stille nacht 
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet 
Houdt zich schuil in dit goddelijk lied 
Volg de stem van je hart 
Zing door het nachtelijk zwart 

 

- zegen 

- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel 

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee 
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weekprogramma: 

- voor het weekprogramma zie de nieuwsbrief en www.woudkapel.nl 

 

zondagrooster: 

 
-  zo 8 dec – 10:30u - Bezinnen op zondag met Annemiek Vera 
 
-  zo 15 dec – 10:30u - Dienst met Johan de Wit 
 
-  zo 22 dec   -  Geen dienst! 
 
-  di 24 dec – 21:00u - Kerstavond dienst met Madelief Brok 
 
-  di 25 dec – 10:30u - Dienst 1e Kerstdag met Marien van den Boom 
 
-  zo 29 dec   -  Geen dienst! 
 
-  zo 5 jan – 10:30u - Dienst met Harry Schram 
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De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en 

verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn 
Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting 

tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen 
hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen, 

evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl 
Bijdrage kan ook op rekening NL 62 INGB 0000 1004 63 ovv. Collecte. 


