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Diver - David Hockney (1937-)
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voorgangster:  Marthe de Vries
muziek:  Karel Goossens, orgel en piano
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- muziek:  Domenico Scarlatti (1685-1757) - Sonate

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 216 : 1 en 2 - Dit is een morgen - staande

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet, het is goed.

- groet

- zingen: NLB 216 : 3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

t:  Eleanor Fajeon, vertaling Andries Govaart - m:  Keltische volksmelodie

- hierna gaan we zitten

- tekst:  Er is nog zomer - Judth Herzberg

Er is nog zomer en genoeg / wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg / als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen / niet iedereen op handen droeg.

- zingen:  NLB 928 - Hoe ik ook ben



- 3 -

Hoe ik ook ben / verloren geraakt, / nog draagt mij een engel/

Hoe ik ook ben / geworden tot niets, / nog ziet mij die Ene.
t:  Hein Stufkens - m:  Fokke de Vries

- lezen:  Jona 2 : 1 - 7 en Mattheüs 14 : 22 - 33

- zingen:  NLB 918  - Stem die stenen breekt

Sprak al: / Ik ben nabij, wees niet bang voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak, / stem die de schepping draagt

Rondom mij in verdriet, / dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet: / Ik ben het - dat is jouw stem.

Mocht ik de leegte zien, / dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet / en ben niet bang: Jij bent hier.
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bij NLB 918:  t:  Anders Frostenson, vertaling Andries Govaart - m:  Trond Kverno

- overdenking

- stilte - muziek:  Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Sonatina uit
BWV 106 - Actus Tragicus

- gebeden

- zingen:  NLB 657 - Zolang wij ademhalen - staande

Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen / heeft mij aan ’t licht getild.
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Het donker kan verbleken / door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen / zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken / aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent / dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.

t:  Sytze de Vries - m:  Wales 1865

- zegene

- muziek:  Johann Sebastian Bach - Prelude
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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 zondagrooster:

- zo 25 aug - 10.30 u - dienst met Marc Rietveld en Han Keesenberg, orgel

- zo 1 sep - 10.30 u - feestelijke dienst Startzondag met Marien van den
Boom en met muziek door Annemarie Konijnenburg,
altviool, Annemieke Hereijgers, dwarsfluit, Liesbeth
Feikema, hobo en Jan Siemons, orgel

- zo 8 sep - 10.30 u - Bezinnen op zondag  met Marc van Dijk - Terugblik
op Huub Oosterhuis en muziek door Selma Peters,
piano
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De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl


