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Rembrandt:  De Emmaüsgangers

schets in het Louvre
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voorganger:  Jan van Aller
muziek:  Juan Limón, cello

  Han Keesenberg, orgel
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De Bijbel is geen geschiedenisboek, ook geen sprookjesboek.
De Emmaüsgangers als inspiratie om te delen in opstanding.

- muziek:  Herman van Vliet (1941-2018) - Komt nu met zang -
koraalbewerking in arrangement voor cello en orgel

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 865 : 1 en 3  - Komt nu met zang - staande

De Heer heeft eertijds zijnen volke / geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft je wel een duistre wolke, / maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij de Heer, / die ons ook weer / geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

t:  Adriaan Valerius - m:  Valerius Gedenckclanck, 1626

- we wijden de dienst aan de Eeuwige

- hierna gaan we zitten
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- inleiding:  2 minuten - gedicht van Lucas Rijneveld

- gebed

- zingen:  NLB 650 : 1, 2, 3, 4 en 7 - De aarde is vervuld

Gods goedheid is te groot / voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood / door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad / tot in de groeve af,
omdat zij niet verlaat / wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet / wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed / zal goede aarde zijn.

Al gij die God bemint / en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind / als psalmen in de nacht.

t:  Willem Barnard - m:  Frits Mehrtens

- lezen:  De heuvel - verhaal van Herman Pieter de Boer

- muziek:  Bach (1685-1750) / Gounod (1818-1893) - Ave Maria -
in een bewerking voor cello en orgel

- schriftlezing:  Lukas 24 : 13 - 35 - de Emmaüsgangers

- zingen:  NLB 646 - De Heer is onze reisgenoot

zie volgende pagina
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Zo valt een lange weg ons licht, / de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis, / verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer! /  Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn, / die gast. het moet de gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem, / ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dag’lijks brood, / de Heer is onze reisgenoot.

t:  Jaap Zijlstra - m:  Jan Pasveer

- overdenking

- stilte

- muziek:  Johann Sebastian Bach - Arioso - in een bewerking
voor cello en orgel

- voorbeden - stil gebed - Onze Vader

- zingen:  NLB 634 - U zij de glorie - staande

zie volgende pagina
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Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

t:  Henk Jongerius - m:  George Fridric Handel

- zegen

- muziek:  Astor Piazzolla (1921-1992) - Oblivión - cello en orgel
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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mededelingen:

- voor het weekprogramma zie Nieuwsbrief en www.woudkapel.nl

zondagen:

- zo 12 mei - 10.30 u - Bezinnen op zondag met Ashmita Krishna Sharma
over Nieuw Noaberschap en met muziek door

  Quirine Kingma, altviool en Jan Siemons, orgel

- zo 19 mei - 10.30 u - Pinksterdienst met Harry Schram en Annemieke,
Hereijgers, dwarsfluit en Jan Siemons, orgel

- zo 2 jun - 10.30 u - dienst met Hans Blom en Han Keesenberg, orgel

- zo 9 jun - 10.30 u - dienst met Hadold Ochies en Karel Goossens, orgel

- in de maanden juni, juli en augustus is er dus elke zondag een kerkdienst
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De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl


