De Woudkapel
zondag 3 maart 2024
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voorgangster: Madelief Brok
organist: Han Keesenberg
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- muziek: muziek over de te zingen liederen
- welkom en mededelingen - ontsteken van het licht

- zingen: NLB 283 - In de veelheid van geluiden - staande
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In de veelheid van ge - lui - den
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in het stor-men van de tijd,
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zoe-ken wij het zach-te sui - zen
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van het woord, dat ons ver-blijdt.

En van overal gekomen, / drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen, / richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde / raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde / sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen / in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen / van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen, / al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen / en dit huis zingt met ons mee.

t: Sytze de Vries - m: Broedergemeente 1740

- groet en intentie

- hierna gaan we zitten

- inleiding op de viering

- zingen: Lied dat terugkomt - 3x

zie volgende pagina
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Licht dat te-rug-komt. Hoop die niet ster-ven wil.
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Vre - de, die bij ons blijft.

t: Marijke de Bruijne - m: Anneke van der Heide
1°lezing: Jesaja61 :1en2

muziek: Johann Gottfried Walther (1684-1748) orgelkoraal -
Christus, der uns selig macht

2% lezing: gedicht

zingen: Als alles duister is - 2x
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" licht - tend vuur dat nooit meer  dooft, vuur dat nooit meer
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dooft; als al - les duis - ter s, ont - steek dan een
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lich-tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
t: onbekend - m: Jacques Berthier
overdenking deel 1
luisterlied: The Prayer cycle HOPE
overdenking deel 2

muziek: Georg Philipp Telemann (1681-1767) - orgelkoraal -
Christus, der uns selig macht



overdenking deel 3
open ruimte
overdenking deel 4
stilte

gebed

zingen: BB 40 - Liefde eenmaal uitgesproken - staande
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als ge - heim en ze - ge - ning.

Liefde die ons hebt geschapen, / vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, / laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen / waarmee Gij U kennen laat,
Liefde vraagt om ja en amen, / ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven, / ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, - / daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken / als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken / waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde, / die zich als de hemel welft
over ons; wil ons genezen, / Bron van liefde, Liefde zelf

t: Sytze de Vries - m: John Stainer



zegen

muziek: Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973) - Preludium in D-dur
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bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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mededelingen:

- voor het weekprogramma zie Nieuwsbrief en www.woudkapel.nl

zondagen:

- zo10mrt- 10,30 u - Bezinnen op zondag met Kees Cools en muziek door
Robert Molema c.s. - gitaar en fluit

- zo17mrt- 10.30 u - dienst met Janneke Stegeman en Jan Siemons, orgel
- zo24mrt- 10.30 u - Moderne Profeten en mystici - Arvo Pdrt

- do28mrt- 20.00 u - Witte donderdag dienst met Avondmaal -
Madelief Brok en Jan Siemons, organist

- zo31mrt- 10.30u - Paasdienst met Marien van den Boom, Han
Keesenberg, organist en diverse musici
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de Woudkapel

Voor vrijdenkers en zinzoekers
e
De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn
Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen
hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl



