
De Woudkapel

Zondag 21 januari 2024

bij Lucas 14 - het feestmaal
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voorganger:  Marc Rietveld
organist:  Jan Siemons



- 2 -

- 3e zondag na Epifanie - thema:  geestelijk voedsel

- muziek:  over Zo vriendelijk en veilig als het licht

- welkom en mededelingen - ontsteken van het licht

- zingen:  BB 77 - Zo vriendelijk en veilig als het licht - staande

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

T:  Huub Oosterhuis - m:  Bernard Huijbers
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- begroeting en bemoediging

- hierna gaan we zitten

- inleiding op de dienst

- zingen:  BB e - Ubi caritas - 3x

t:  Taizé - m:  Jacques Berthier
vertaling:  Waar vriendschap en liefde is, daar is God

- stilte en gebed

- lezing:  1 Koningen 19 : 1 - 9

- zingen:  NLB 762 : 1, 2, 3 en 4 - De Heer richt een maaltijd aan

zie verder volgende pagina
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Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feest’lijk toeven zijn
hier leidt de Heer ons heen langs stille wegen

Op deze berg neemt Hij de sluier weg,
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden

Wij treden aan het ontoegank’lijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

T:  Willem Barnard - m:  Willem Vogel

- lezing:  Lucas 14 : 15 - 24

- muziek:  usb stick - Panis Angelicus - van Herman Finkers

- kleine oefening in medevreugde

- overweging

- stilte

- muziek:  vrije improvisatie

- voorbeden - stil gebed - gebed De reis naar binnen van Dag Hammerskjøld

- zingen:  BB 29 - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát - staande

zie volgende pagina
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Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

T:  Huub Oosterhuis - m:  Bernard Huijbers

- zegenbede

- muziek:  J.G.Walther (1684-1748) - orgelkoraal 3e zondag na Epifanie

zie verder pagina 6
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- bij de uitgang collecte voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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mededelingen:

- voor het weekprogramma zie Nieuwsbrief en www.woudkapel.nl

zondagen:

- zo 28 jan - 10.30 u - Moderne profeten en mystici - Iris van Haaren

- zo 4 feb - 10.30 u - dient met Joost Röselaers en Jan Siemons, orgel

- zo 11 feb - 10.30 u - Bezinnen op zondag met Hubert de Launay,
vioolbouwer, die zelf de muziek verzorgt

- zo 18 feb - 10.30 u - dienst met Martijn Rozing en Jan Siemons, orgel

- zo 25 feb - 10.30 u - Moderne profeten en mystici

- zo 3 mrt - 10.30 u - dienst met Madelief Brok en Han Keesenberg, orgel
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De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn

Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen

hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl


