
De Woudkapel

Pinksteren 2023
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voorganger:  René van den Beld
muziek:  Erik van Oort, klarinet

Gerard Zwart:  orgel / piano
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- muziek:  C.M. von Weber (1786-1826) - Adagio uit Klarinetconcert 1 in f. -
klarinet en piano

- welkom en mededelingen

- ontsteken van het licht

- zingen:  NLB 672 : 1 - Komt laat ons deze dag - staande

- bemoediging en groet

- hierna gaan we zitten

- gebed inkeer

- zingen:  BB 14 - Geef alle ruimte aan de liefde

zie volgende pagina
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Hoe zal een mens ooit overleven? / Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven / voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen, / zeurt niet: “Hoe zal het morgen zijn?”
Het wordt een eeuwig herbeginnen / tot wij voorgoed geboren zijn.
Het wordt een eeuwig herbeginnen / tot wij voorgoed geboren zijn.

t:  Jan van Opbergen - m:  Jan-Willem van de Velde

- korte inleiding op de lezingen
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Fanfare-Corps

De lucht scheen blinkend door de blaren, /
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels, zonder enig schromen
spoot de muziek tussen de bomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.

En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden...
- over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort -
De horens, smekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menslijk klagen.

Een warm en onverwacht verdriet,
eerbied voor de gewoonste dingen,
neiging om hardop mee te zingen,
en dan te huilen om dit lied
ontstond in mijn verwend gemoed.
Ik voelde me bedroefd en goed.

uit “Parken en Woestijnen” van M.Vasalis

- muziek:  Bloasmuziek van Gé Reinders - Herman Finkers en Gé Reinders

- lezing:  Pinksterevangelie Handelingen 2 : 1 - 13

- zingen:  NLB 675 : 1 - Geest van hierboven

zie volgende pagina



- 5 -

- overweging - Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen - Hand 2 : 6a

- stilte

- muziek:  P.I.Tsjaikovski (1840-1893) - Andante Cantabilé uit Strijkkwartet,
opus.11 - klarinet en orgel
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- zingen:  BB d - Laudate omnes gentes

- dankgebed - Onze Vader - gezongen NLB 370
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Uw wil geschiede, goede God, / laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood / en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij; laat uw geduld / steeds groter zijn dan onze schuld.

Leid ons niet in verzoeking, Heer, / verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk - / want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid / nu en in alle eeuwigheid.

t:  André troost / m:  Leipzig 1539

- we gaan staan

- zingen: BB 43 - Nu wij uiteengaan

zie volgende pagina
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Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
Ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen hier in dit dorp:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

t:  Sytze de Vries - m:  Christiaan Winter

- zegen - beantwoord met

- zingen:  Irish blessing

zie volgende pagina
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- muziek:  Heinrich J. Bärmann (1784-1847) - Adagio voor klarinet en
Strijkkwintet in Des - klarinet en piano
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- bij de uitgang inzameling voor de Woudkapel

- u bent van harte uitgenodigd voor koffie of thee
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Mededelingen:

- di 30 mei - 19.30 u Nieuwe zanggroep José Scholte

- za 3 jun - afsluiting feestelijkheden 100 jaar Woudkapel:

12.00 u - fietstocht langs plekken van bespiegeling

15.30 u - Schatgraven in jezelf o.l.v. Annemiek Schrijver

19.30 u - feestelijk concert ter afsluiting

- zo 4 jun - 10.30 u - dienst met Madelief Brok en Gerard Zwart organist

- di 6 jun - 10.30 u - zanggroep José Scholte

- za 10 jun - 20.00 u - De Oversteek - een beeldend muzikaal programma
over het verlangen naar verbinding

- zo 11 jun - 10.30 u - dienst met Ellen Kruyt en Gerard Zwart, organist
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